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Verrijzen, tot in de natuur 
 
Pasen, de lente, de langere dagen, de open hemel met nog wat grillen om de 
spreekwoorden gelijk te geven, nieuwe energie, de wekroep van de tuin, van de 
wandeling, rustig, kalm of sportief… april heeft het ons allemaal te bieden. 
Maar alweer is een derde van het jaar aan ons voorbij gevlogen. Maandag wordt 
als het ware niet door een dinsdag maar reeds door een vrijdag gevolgd. Zo snel 
vliedt de tijd, en met de jaren blijkbaar steeds sneller.  
 
Gelukkig zijn er de feestelijke momenten in het gezin of de familie, de uren van 
gezelligheid met vrienden gedeeld, de genezingen die het leed van de ziekte 
pogen toe te dekken, de troostende woorden bij leed en rouw, om zich te 
verzoenen met pijn en tegenslag. En uiteraard ook de ledenvergaderingen 
hebben hun onvervangbare plaats op de sneltrein van het stille dorpse bestaan. 
Mekaar ontmoeten, maand na maand, het kaarten en nakaarten, het luisteren en 
het spreken, het lied of het gedicht, uit verre tijden meegevoerd en met heldere 
stem gedeeld, een uitstap of voordracht, OKRA heeft het alles in zijn aanbod.   
 

 



Pastoraal op 27 februari te Herne 
 
Het Paasfeest is ieder jaar een hoogtepunt, ook in ons Trefpunt. De 
gewestvergadering voor de pastorale verantwoordelijken en de 
bestuursleden werd op 27 februari gewijd aan Vasten en Pasen in 
OKRA. Vastgesteld werd dat sinds onze jeugdjaren vasten stilaan een 
vergeten begrip is geworden in onze maatschappij. De strikte regeltjes 
rond vlees derven en verstervingen behoren totaal tot het verleden. 
Vandaag is de ingesteldheid, gelukkig maar, belangrijker dan gebod 
en verbod. De vasten is een tijd van bezinning geworden, van 
bijsturen, van dat tikkeltje meer doen, desnoods tegen zijn goesting.  
Maar Pasen is nog steeds het hoogfeest, het zinvolle moment van 
troost omdat verrijzen het ganse kerkgebeuren inhoud geeft. Zonder 
Pasen geen hoop op Leven! 
 
Dr. Manu Keirse te gast 
 
Donderdag 10 april 2014 zal men niet licht vergeten, ook al stond die 
datum (nog) niet vermeld op ons jaarprogramma. De expert in 
rouwbegeleiding bij uitstek ging met ons de weg naar een Waardig 
ouder worden, tot het einde toe…  Ons Huis mocht Dr. Manu Keirse 
verwelkomen met een volle zaal aandachtige luisteraars.  
 
Op zijn gekende wijze van klare taal, eenvoudige woorden en 
pakkende voorbeelden, wist hij te boeien en tot nadenken aan te 
zetten. Indrukwekkend was de stilte tijdens zijn uiteenzetting, geen 
beleefde zwijgzaamheid maar voelbare stilte van luisterende en 
meelevende mensen. Toen, na de koffie, vragen werden gesteld, 
bleven de antwoorden in diezelfde stijl komen, duidelijk, uitgebreid, 
en opnieuw met sprekende voorbeelden doorspekt.  
 
Voor onze OKRA-trefpunten van Groot-Gooik was het een belangrijk  
moment in de permanente actie tot verruiming van de eigen werking,  
tot actieve samenwerking regionaal, ook met de Ziekenzorgkernen en 
de Seniorenraad van Gooik. Samen spreken klinkt immers luider en 
wordt beter gehoord!                                                                    



      
         

 
 
 

 

 
 
 

Eveneens in Eyckenborch te Gooik 
overleed op maandag 10 februari 
Alida Blondiau, te Herfelingen 
geboren op 18 april 1922. Samen met 
haar echtgenoot meester Frans heeft 
zij intens deel genomen aan het 
dorpse leven van Kester. Haar inzet 
was immer totaal, haar leven één 
dienstbetoon. De steunpilaar en 
secretaris bij KVLV, jarenlang, werd 
de trouwe, luisterbereide en lieve 
gezel bij elke samenkomst van de 
OKRA-leden. ‘Met onze gesloten 
ogen zien we uw beeld ruimer en 
scherper, maar vooral met warmte 
omringd’. Tot ziens, Alida! 

Op 2 januari 2014 overleed te Gooik 
in het W.Z.C. Eyckenborch ons aller 
Theophiel Segers, te Kester geboren 
op 24 februari 1927. Filleke, zoveel 
jaren al lid van ‘Den Bond’ en bij 
OKRA steeds de graag geziene gast, 
met de pijp of ander rookartikel in 
aanslag, met de guitige oogjes, de 
eeuwige glimlach en zoveel warmte, 
kreeg te Herne een waardig afscheid 
op woensdag 8 januari.  
Talrijk waren de vrienden die er zijn 
familie hun medeleven kwamen 
aanbieden. In droefheid en toch 
dankbaar om wat hij voor ieder was 
geweest, werden herinneringen 
uitgewisseld die verder blijven leven 
met zijn beeld voor ogen.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

Op het prikbord 
 

Fietsen: elke dinsdag vanop het dorp, (vanaf april) om 14u00 
Wandelen: elke derde woensdag vanop het dorp, om 13u30 

 
April 2014 

Woensdag 23 april:  Paasfeest in ‘Ons Huis’ 
  
Mei 2014 
 donderdag 8 mei:  Regionale bedevaart naar Banneux 
 donderdag 15 mei Ledenvergadering in ‘Ons Huis’ 
     Inschrijving voor Seniorenfeest 
Juni 2014 
 donderdag 5 juni: Seniorenfeest in ‘De Loods’ 
     te Strijland om 14 uur 
PINKSTEREN (zondag 8 juni) KERMIS KESTER  (zondag 15 juni) 
 donderdag 19 juni Ledenvergadering in ‘Ons Huis’ 
     Inschrijving voor picknick 
Juli 2014 
 dinsdag 29 juli  Jaarlijkse picknick met uitstapje… 
 
Augustus 2014   vakantie! 
September 2014 
 donderdag 11 september  Ledenvergadering om 14 uur 
 
Oktober 2014 
 donderdag 9 oktober  Ledenvergadering in ‘Ons Huis’ 
 18 en 19 oktober  Koude schotel- en pensenkermis !!!!!! 
 
November 2014 
ALLERHEILIGEN (zaterdag 1)    ALLERZIELEN (zondag 2) 
 maandag 3 november om 9 uur, eucharistieviering in de kerk 
     om de overledenen te herdenken. 
     Aansluitend: ontbijt in ‘Ons Huis’. 
 donderdag 13 november:  Ledenvergadering om 14 uur 
     Inschrijving voor het Kerstfeest 
December 2014 
 woensdag 17 december: KERSTFEEST om 12 uur in ‘Ons Huis’ 
 
KERSTMIS (donderdag 25 december)     
 


